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Draaiboek  

CORRÈZE (19) 

(volgorde van de plaatsen is niet in reisvolgorde) 

Uitvalbasis was steeds La Borie bij Curemonte! 

Versie 02 

ANWB Wegenatlas Frankrijk 2012/2013 

 

sépulture  = graf, rustplaats 

cénotaphe = grafmonument 

tombe = graf  

dalle = vloersteen of tegel (deksteen?) 

épitaphe  = grafschrift 

reposoir = rustaltaar 

 

 

blz.+ vak Waar ligt het Tekst uit de Guide 

 GPS  

Altillac 

123 

Tb142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44º57'15.00 N 

01º51'34.10 O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44º59'19.10 N 

01º50'58.90 O 
 

 

 

 

44º58'40.20 N 

01º50'50.60 O 
= kerk met 

kerkhof 
 

45 km ten zw van Brive via de D38 en de D90. 

 

a. In het gehucht La Rivière: geboortehuis van de fam. 

Marbot. Hier zijn geboren: 

-Marcellin Marbot (FR) 

Luitenant in 1804. Hij dienst als aide de camp bij de maarschalken 

Bernadotte, Augereau, Murat, Lannes, en Masséna. Hij is bij de 

slag van Austerlitz en Eylau, waar hij ernstig gewond raakt. Hij 

neemt deel aan de Veldtocht in Spanje en wordt kolonel bij het 23e 

chasseurs à cheval in 1812. Hij neemt deel aan de Campagne naar 

Rusland en dient te Waterloo. Ridder van het Empire in 1811. Hij 

is de auteur van militaire memoires. 

 

- Adophe Marbot (ENG) 

dient onder generaal Decaen in Indië, kapitein, aide de camp van 

maarschalk Masséna tijdens de campagne in Portugal, gevangen te 

Astorga, chef escadron in 1810. 

 

- een PC, gewijd aan Antoine Marbot, generaal, commandant 

van de 3e divisie onder generaal Soult van de rechter vleugel van 

het Italiaanse leger, gestorven door ziekte te Gênes in 1800. 

Opschrift in de Guide. 

 

b. Chateâu de Bras. (Guide zegt: Bras, Google Earth  (GE) zegt 

Bra) Hier stierf Adolphe Marbot op 2 juni 1844.Kasteel is niet te 

bezoeken! 

 

 

 

c. Gemeentelijk kerkhof, tombe van Adolphe Marbot, recent 

gerestaureerd. Onder de inscripties: Opschrift in de Guide. 

Aan de linkerkant inscripties ter herinnering aan zijn vader, Jean-

Antoine Marbot. Opschrift in de Guide. 

En zijn broer: Marcellin Marbot. Opschrift in de Guide. 

(dalle, met een stèle erop, in het centrum van het kerkhof, tussen 
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 de moderne graven). 

Echter: navraag bij het Office de Tourisme leerde mij: betrokkene 

is nu begraven op Père Lachaise te Parijs! 

 

Argentat 

123 

tb141 

 

 

45º05'31.10 N 

01º56'14.50 O 

 

 

 

 

idem 

46 km ten w van Brive, via de N121 en de N120. 

 

a. Place Delmas, huis, vooruitstekend (encorbellement), waar 

is geboren Antoine-Guillaume Delmas, generaal (FR=NED). In 

exil van 1802 tot 1813 door zijn opstelling tegen Napoleon, nam 

hij dienst in 1813 en vocht met bravour te Bautzen en Leipzig, 

waar hij ten gevolge van zijn verwondingen op 30 okt. 1813 stierf. 

Opschrift in de Guide. 

 

b. Op het plein het herdenkingsmonument in de vorm van een 

buste, die voorstelt generaal Antoine Delmas, opgericht in 1906. 

Opschrift in de Guide. 

 

Beaulieu-sur-

Dordogne 

123 

Tb142 

 

 

44º58'41.70 N 

01º50'16.90 O 

Op 42 km ten zw van Brive, via de D38 en de D940. 

 

a. Place Marbot, voor het Office de Tourisme, een standbeeld 

van kolonel Marbot door P.Thèse, opgericht in 1952. Het verving 

het oude bronzen, dat verwijderd werd door de (Duitse) bezetter in 

1943. (waarschijnlijk vanwege het brons?rkv.) 

  

Brive-la-

Gaillarde 

122 

Sd141 

 

 

 

45º09'34.30 N 

01º31'55.30 O 
= midden rue 

Majour 

 

 

 

 

 

 

 

45º09'36.10 N 

01º32'83.90 O 

 

 

45º09'30.50 N 

01º31'57.60 O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonhuizen: 

 

a1. Rue Majour, een PC aan het geboortehuis van maarschalk 

Brune (NED+FR). Kapitein van de garde national de Paris 

(1789), brigade-generaal (1793) en divisie-generaal (1797). 

Commandant het het keger in Zwitserland, daarna in Italië (1798). 

Dient in Italië (1800).  Maarschalk (1804), chef-generaal in het 

kamp van Boulogne, commandant van het corps d’observation van 

het Grande Armée (1807). Grand-aigle van het Légion d’honneur. 

Hij werd vermoord tijdens zijn doortocht te Avignon op 2 aug. 

1815 door de bende van Trestaillons (? Uitzoeken!!!!!). Opschrift 

in de Guide. 

 

a2. 10, place Jean-Marie-Dauzier, geboortehuis van Jean-

Baptiste Treilhard (ENG+FR), senator en graaf van het Empire 

in 1808. PC met opschrift in de Guide. 

 

a3. Place Charles de Gaulle, tegenover het westelijk 

voorportaal (porche) van de kerk Saint-Martin, een marmeren 

plaquette in de vorm van een medaillion ter ere van doctor 

Pierre Latreille (NED+ENG), insektenkundige. Gevangen in 

Bordeaux tijdens de Revolutie omdat hij priester was. Hij verkreeg 

zijn vrijheid door een zeldzaam insect aan te bieden aan een van 

de proconsuls, die geobsedeerd was door de insectologie. Terug 

gekeerd in Parijs werd hij correspondent van het l’Institut en 

vervolgde zijn onderzoekingen aan het Musée d’histoire naturelle. 

Hij publiceerde verschillende werken over de mieren, de 

salamanders, de apen, de reptielen, de schaaldieren en de insecten 

tussen 1796 en 1805. Hij is een der grondleggers van de 

entomologie (= insectenkunde). 
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45º09'43.80 N 

01º31'57.90 O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monumenten: 

b1. Place Aristide-Briand: standbeeld van Guillaume Brune. 

Op de sokkel een PC van 12 mei 2001, geplaatst tijdens de 

Napoleon-dagen, georganiseerd door de delegatie Limousin-

Périgord du Souvenir napoléonien ter herinnering aan de generaals 

uit deze streken. 

Opschrift in de Guide. 

Inscripties ter herinnering aan: 

- Guillaume Brune, maarschalk 

 

- de divisie generaals: 

 

b11. Alexandre Dalton (FR), was te Austerlitz, in Pruissen en in 

Polen, baron van het Empire, gewond voor Smolensk, 

commandant van de citadel Erfurt in 1813. 

 

b12. Antoine Delmas (ENG+NED), dodelijk gewond door een 

boulet aan de rechterheup tijdens de slag bij Leipzig (1813). 

 

b13. Nicolas Ernault de Rignac Des Bruslys (FR+FR). Divisie-

generaal in 1808, aangevallen door de Engelsen te Saint-Denis (op 

Réunion), hij pleegde zelfmoord op 25 sept. 1809. 

 

b14. Jean-Antoine Marbot, gestorven te Gênes in 1800. 

 

b15. Antoine-Louis Popon de Maucune (FR+ENG), divisie-

generaal (1809), diende te Portugal en Spanje (1808-1813), daarna 

in Italië (1814). 

 

b16. Jean-Joseph Sahuguet (FR), dood in de Antillen door de 

gele koorts in 1802. 

 

b17. Joseph Souham (FR+ENG), na een mooie carrière tijdens 

de oorlogen van de Revolutie, diende hij te Spanje en in Portugal 

(1808-1812), daarna in Saksen (1813) en in Frankrijk, graaf van 

het Empire. 

 

b18. Pierre Vialle (FR), commandant van de 1e division militaire 

(1795), opnieuw in 1797. 

 

de brigade-generaals: 

 

b20. Annet-Antoine Couloumy (FR), dodelijk gewond op 18 okt. 

1813 te Leipzig. 

 

b21. Louis Fuzier (FR), diende onder Junot te Portugal (1807-

1808). 

 

b22. Jean-Joseph Gilibert de Merlhiac (FR). Onder-inspecteur 

bij de inspectie (1810). 

 

b23. Pierre de Gimel de Tudeils (FR), diende tijdens de 

revolutie-oorlogen, trok zich terug in 1795. 
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45º09'20.30 N 

01º32'08.40 O 
open: 

1 mei-30 sept: 

10.00-12.30 

13.30-18.00 

Di: dicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45º09'31.30 N 

01º31'57.90 O 

 

b24. Pierre-Jean Treich des Farges (FR), diende in het 

Alpenleger (1799) en zette zijn carrière administratief voort. 

 

b25.Martial Vachot (FR), soldaat in 1786, gendarme in 1792, 

brigade-generaal bij het Armée du Rhin (1793), gereorganiseerd in 

1797, terug in 1809, commandeerde een brigade van het 5e corps 

van generaal Lauriston, waarbij hij voor Golberg werd gedood (23 

aug. 1813) 

 

b26. François Vachot (FR), neef van Martial, diende in het 13 

Vendémiaire onder Berryer en maakte zich meester van Saint-

Roche op 5 okt. 1795. 

 

Musea: 

 
c1. 26 bis, boulevard Jules-Ferry, museum Labanche:  

talloze souvenirs aan maarschalk Brune:  

- buste van deze maarschalk door Cerrachi en van de maarschalkse 

door Comoli 

- zijn degen als generaal 

- etui voor zijn stok 

- schilderijen, waaronder: ‘De moord op de maarschalk te 

Avignon’, door Scherrer 

- brieven, handtekeningen ect. 

 

c11. Herinneringen aan François Lallemand (ENG+ENG): 

- portret 

- uniform, gedragen te Waterloo  

Hij diende in Italië (1796) en in Egypte. Majoor bij de 18e dragons 

(1805). Hij dient te Oostenrijk, Pruisen, Polen. Kolonel in 1806. 

baron de l'Empire in 1808, brigade-generaal in 1811. Hij 

commandeert een cavalerie brigade in het leger van Spanje (1811-

1813), dient te Saksen en tijdens de campagne in België. 

In 1817 scheept hij zich in naar de VS met de bedoeling om in 

Texas een kolonie van Franse vluchtelingen in te richten,’ Le 

Champ d’asile’. 

- koffer met schrijfgerei (voor in het veld) van Bonaparte, 

algemeen generaal van het Italiaanse leger, getekend Biennais. 

- hutkoffer (voor in het veld) van Bonaparte. 

- meubels, schilderijen, wapens, documenten. 

  

c12. Gravures, herinneringen en documenten betreffende: 

- Jean-Baptiste Treilhard (buste door Frison) 

- Pierre Cabanis (medicus) 

- Pierre Latreille, entomoloog 

- generaal Joseph Souham 

 

 

Kerk: 
 

d. Place Charles-de-Gaulle in de kerk Saint-Martin, rechts van 

het koor een PC, die herinnert aan de passage van paus Pius VII. 

Opschrift in de Guide. 

NB. In de crypte hangt ook een portretje van Pius VII! 
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45º09'29.20 N 

01º32'40.60 O 

 

 

 

 

 

idem 

 

 

 

 

Kerkhof: 

 

e1. Avenue Georges-Pompidou, op het gemeentelijk kerkhof, 

avenue Thiers, via de hoofdingang, in de allée no. 10, op het 

herinneringsmonument van 1870, een PC ter herinnering aan 

Jean-Jacques d’Ussel (FR), luitenant bij het 16e dragons, die 

deelnam aan de campagnes van 1806 en 1807, daarna diende te 

Spanje (109-1811). Opschrift in de Guide. 

 

e2. Hier vlakbij richting colombarium in de allée no. 12, de 

tombe van Léonard Rivet (FR), prefect van Dordogne in 1800, 

van Ain in 1810, opnieuw van Dordogne in 1814 en van Cher in 

april 1815. Baron van het Empire in 1810. Opschrift in de Guide. 
(Dit is een familiegraf met alleen de naam RIVET erop.) 
  

Chameyrat 

109 

Ta140 

 

 

45º14'01.30 N 

01º41'51.90 O 
 

Op 21 km ten no van Brive, via de N89 

 

f. In het centrum, rechts van de kerk, een groot woonhuis met 

de allure van een kasteel, dat toebehoorde aan Louis-Joseph 

Hugo (FR+ENG). Vrijwilliger bij het 110e demi-brigade de 

bataille (1794), daarna bij het 20e demi-brigade de ligne (1797), 

onderluitenant bij het 55e ligne. Hij dient te Austerlitz, raakt 

gewond te Eylau, gaat dan naar Spanje als batallion-chef van het 

Royal-Étranger. Kolonel in 1810. Hij dient in het leger van de 

Pyrénées (1814). Kolonel van het 26e ligne in 1815, hij dient in de 

Vendée. 

(= oom van Victor Hugo!) 

 

Collonges-la-

Rouge 

123 

Ta142 

 

 

45º03'37.70 N 

01º39'16.30 O 

18 km ten zo van Brive, via de D38. 

 

g. Op de Grande-Place tegenover de kerk het geboortehuis van  

Jean-Pierre Bial (FR), majoor bij het 56e ligne, historicus. Hij 

nam deel aan de campagnes van 1792 – 1813. Onder het balkon 

een PC. Opschrift in de Guide. 

 

Cosnac 

122 

Sd141 

 

 

 

45º08'47.50 N 

01º35'25.30 O 
 

Op ongeveer 6 km ten zo van Brive. 

 

h. In het gehucht Salagnac: het chateau Salagnac, waar is 

geboren Pierre Cabanis (ENG+FR), medicus, lid van het Institut, 

klinisch professor aan de Ecole de médicine de Paris, 

gedeputeerde van de Seine in de Raad van Vijfhonderd  (1798), 

senator (1799), officier van het Légion d´ honneur, graaf van het 

Empire in 1808. Hij trouwde Charlotte-Félicité de Grouchy, zuster 

van de maarschalk. 

  

Lubersac 

108 

Sc138 

 

 

 

 

 

45º26'38.20 N 

01º24'07.00 O 
 

Op 18 km ten w van Uzerche, via de N20, daarna via de D902 tot 

Claud. 

 

j. 9, Place de l’Église, huis van de grootouders van moederzijde 

van Joseph Souham. Hij werd hier geboren in 1760. Divisie-

generaal in 1793, baron van het Empire in 1810, hij dient te Spanje 

1808-1813, daarna in Saksen. Hij wordt onder Marmont geplaatst 

in 1814. PC, ingewijd op 29 sept. 2001. Opschrift in de Guide. 
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Meyssac 

123 

Ta142 

 

 

 

45º03'32.40 N 

01º40'10.80 O 

 

 

 

45º02'59.80 N 

01º40'13.90 O 

 

Op 23 km ten zo van Brive via de D38. 

 

k1. Bij binnenkomst van het dorp via het gehucht Le Monteil, 

het huis Bellerade (begin 19e eeuw) werd gebouwd en bewoond 

door luitenant-kolonel Jean-Pierre Bial, burgemeester tijdens de 

Honderd Dagen. (Alleen te zien op Google Earth!) 

 

k2. Gemeentelijk kerkhof: langs de centrale allée links langs de 

rand voor het Monument voor de Doden, de tombe van majoor 

Jean-Pierre Bial. Opschrift in de Guide. 

 

Nonards 

123 

Tb142 

 

 

 

45º01'46.70 N 

01º48'28.50 O 
 

Op 34 km ten z van Tulle via de D940. 

 

l. Ten oosten van de D940 het kasteel Moulin-d’Amac. In 1815 

verbleef maarschalk Ney, trouw aan de familie traditie, in dit 

huis, dat toebehoorde aan zijn schoonvader dhr. Auguié, voordat 

hij zich naar chateau Bessonies (in de Lot) begaf. 

 

Saint-Martin-

Sepert 

108 

Sd138 

 

 

 

45º26'07.30 N 

01º28'22.70 O 

 

 

 

 

 

 

 

45º26'38.00 N 

01º29'45.00 O 

 

Op 11 km van Uzerche via de D54. 

 

m1. Het oude kerkhof van Saint-Martin-Sepert was gelegen op 

de huidige plek van de salle des fêtes. Hierheen werd het 

lichaam van generaal Jean-Baptiste Materre vanaf Eyburie 

voor de eerste keer heen gebracht.  

in 1946 werd het oude kerkhof verplaatst naar een veld achter de 

school en werd generaal Materre voor de tweede keer verplaatst. 

Ga nu door de hoofdingang (hek) van dit kerkhof, neem dan de 

allée centrale. Het is de 9e sepulture links. Er omheen: een 

metalen hekje met kanonnen erop. 

 

m2. Op ongeveer 2,5 km no van de burcht het gehucht 

Montagnac. Daar staat een klein kasteel, dat toebehoorde aan 

generaal Martial Materre. Op de hoofdfaçade een mooie beslagen 

deur, waaronder men in ijzer de twee M’s zien (initialen van de 

generaal). Dit is privé, vanaf de weg zie je niets! 

 

Saint-

Pantaléon-de-

Larche 

122 

Sd141 

 

 

 

45º08'27.10 N 

01º26'47.60 O 
is nu gemeetehuis! 
 

 

 

 
 

idem 

 

 

Op 6 km ten w van Brive via de N89. 

 

Place Couloumy, geboortehuis van Annet-Antoine Couloumy. 

Soldaat (1788), chef-batallion (1800), dient in Italië (1805), bij het 

leger van Napels (1806-1808), kolonel-majoor (1810), dient in het 

leger  van het Noorden in Spanje (1811-1813), brigade-generaal 

(1813). Commandant van het Légion d’honneur, baron van het 

Empire in 1811,dood ten gevolge van zijn verwondingen in het 

hospitaal te Leipzig op 29 okt. 1813. 

 

n2. Place de Couloumy, een buste van generaal Couloumy. 

Opschrift in de Guide. 

     

Tudeils 

123 

Tb142 

 

 

 

 

45º02'35.30 N 

01º47'44.80 O 

Op 8 km ten n van Beaulieu-sur-Dordogne via de D940 richting 

Tulle. 

 

o. 2 km na Nonards bij het kruispunt van de D40 en de D38 

het chateau Tudeils, tegenwoordig heet het chateau de la 
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 Savanie. Het was eigendom van de familie Gimel en hier werd 

geboren generaal Pierre de Gimel de Tudeils, Het kasteel werd 

gebouwd van de 15e tot de 16e eeuw werd verbouwd en vergroot in 

de 18e eeuw door deze generaal. 

 

Tulle 

109 

Ta140 

 

 

 

45º15'35.80 N 

01º45'06.70 O 
open:1/5-31/10 

ma-za: 10-13 

             14-18.30 

+elke 1e zo vd 

mnd 
 

Op 29 km ten no van Brive via de N89. 

 

p2. Musée de la Manufacture d’armes de Tulle. 

1, Place Albert-Faucher. Beroemde fabriek, opgericht in 1690. 

Hier werden tijdens de Revolutie en het Empire een groot aantal 

blanke wapens (sabels, zwaarden ed. rkv) en vuurwapens gemaakt. 

Het museum hoort bij het Manufacture nationale d’armes de Tulle.  

 

Uzerche 

108 

Sd139 

 

 

 

45º25'22.10 N 

01º33'47.00 O 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 35 km ten n van Brive via de N20 

 

q1. Rue de Gabriel-Furnestin = oude naam van deze straat, 

nu: Porte Barachaude!) (ENG+FR) een PC op het 

geboortehuis van Alexis Boyer, eerste chirurgijn van de 

Keizer. 

Hij vergezelde Napoleon tijdens de veldtochten van 1806-1807. 

Werd baron van het Empire in 1810. 

Hij publiceerde: 

-Traité complet d’anatomie (1797-1799) 

-Traité des maladies chrurgicales et des opérations qui leur 

conviennent (1814-1822) 

Opschrift in de Guide. 

  

Ussel 

108 

Sd139 

 

45º32'.46.10 N 

02º18'27.20 O 

 

In Ussel staat op het grote centrale plein een adelaar. 

Zijn onderstel werd ooit gevonden als Romeins restant in een 

tuin maar dan zonder kop. 

In de tijd dat Napoleon consul was hebben ze deze 

halve adelaar weer een kop gegeven en deed het dier dienst 

als symbool voor de Napoleon's macht. 

Je kan nog steeds zien dat de kop er later opgezet is. 

Ik schrijf je dit omdat het niet in Napoleonbijbel staat. 
 

NED = artikel erbij gevonden in het Nederlands 

FR = artikel erbij gevonden in het Frans 

DUI = artikel erbij gevonden in het Duits 

ENG = artikel erbij gevonden in het Engels 

niets = geen artikel er bij gevonden 
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